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Op de Lourdesbedevaart van 13 tot 18 juni 2016 was de Kesterse
delegatie beperkt. Victorine en Ernest, Christiane, haar twee zussen Simone en
Viviane, en Willy namen er aan deel. Gaston en Jacqueline (Smeets) uit
Oetingen sloten bij Kester aan. De delegatie was dus even groot als voor de
bedevaart van 2013. Ook nu bracht zij de geschreven intenties van de
thuisblijvers bij de Grot, en zorgde voor de beloofde kaars voor alle leden van
ons Trefpunt, de bestelde kaarsen, de onuitgesproken gebeden, vragen en
intenties. En Ernest was onze fiere en solide vlaggendrager bij de diverse
vieringen en processies.

Ook al was het aantal deelnemers in Lourdes dit jaar minder indrukwekkend dan
bij vorige gelegenheden, toch blijft het een beklijvende belevenis, een waar
spiritueel bad, om in groep Maria te gaan begroeten. Wie het ooit zelf heeft
beleefd, weet blijvend wat een dergelijk bad betekent. Wie het nog niet heeft
meegemaakt, moet het ooit toch een keer doen, niet als eendagstoerist, maar in
een groep gelijjkgestemden, misschien in 2019 bij de volgende OKRA-bedevaart
naar Lourdes.

Op picknick naar Paddenbroek

Traditioneel wordt in de vakantie een namiddaguitstap voorzien voor de eigen
leden. Dit jaar werd gekozen voor dinsdag 26 juli. Met dertig werd er
ingeschreven, met zeventien stonden we aan de bus op het dorpsplein, om in het
Gooikse Paddenbroek het educatief centrum te gaan bezoeken. Voor de meeste
zelfs voor het eerst! Men had al gehoord en gelezen van het centrum, van de
hoogstamboomgaard, van de ecologische moestuin, de bakoven, de bijenhal, de
poel, het geboortehuis van Piet Chrispeels... maar men was er nog niet geweest!

Op deze heerlijke namiddag was het prettig vertoeven in de onthaalweide,
luisterend naar de uitleg van gastvrouw Katleen Haelen over heden en toekomst
van het centrum en over de plattelands- en natuurontwikkeling alhier, genietend
van de deugddoende rust, onder de indruk van de stilte rondom ons. Een
ontdekking werd het, een verademing zelfs. De afwezigen hadden alweer
ongelijk...

Met Norbert Niels als vaardige chauffeur en gids, (her)ontdekte men op gezapig
tempo een stukje Gooik, de verdwenen hoeven van Oplombeek, de kronkelende
smalle straten alom, ook rond het Nelleken en zijn oude marktplein, de vele
verzorgde optrekjes, ons Pajottenland op zijn mooist.



Eindbestemming was de afspanning-taverne Tomberg in Eizeringen (Oude
Brusselstraat 4). Bij een gesmaakte broodmaaltijd werden de ervaringen van de
namiddag, de ontspanning vooral, herbeleefd en geloofd. Door elkeen werden
twee aan te bevelen adressen in het geheugen opgeborgen, alvorens deze
deugddoende namiddag op ‘een deftig uur’ af te sluiten.

Marcel Brisaert (bijna) terug thuis...

Een jaar geleden is hij gevallen met zijn
vertrouwde fiets. Nadien volgde een
lange tocht langs ‘t ziekenhuis en het
verzorgingstehuis, een jaar van moedig
revalideren, van nooit opgeven, gelaten
aanvaarden, gedragen door Mia, zijn
kinderen en een massa vrienden..
Welkom thuis, Marcel!




Op het prikbord

September 2016

donderdag 8 september Ledenvergadering om 14 uur
Wie kan helpen op ons eetfestijn?

Oktober 2016
donderdag 6 oktober Ledenvergadering om 14 uur
op 15 en 16 oktober Koude schotel- en pensenkermis
November 2016

ALLERHEILIGEN (dinsdag 1 november)
ALLERZIELEN (woensdag 2 november)
Om 9 uur, eucharistieviering in de kerk om
de overleden leden te gedenken. Aansluitend
ontbijt in ‘Ons Huis’

donderdag 10 november Ledenvergadering om 14 uur
Inschrijving voor het Kerstfeest

December 2016

woensdag 14 december KERSTFEEST om 12u30 in ‘Ons Huis’
Innen van het lidgeld 2017

KERSTMIS (zondag 25 december)




